
 

Deze week beginnen wij voor het eerst met het vak wereldoriëntatie. Het eerste thema is Mijn 
geschiedenis. In dit thema leren de kinderen de hoofdpersoon Martijn en zijn familie kennen. 
Martijn komt in elk thema terug en beleeft allerlei avonturen in het tuinhuisje waar hij woont. 
 
 
In de vier lessen: 
• ontdekken de kinderen hoe ze 

veranderd zijn in hun korte leven; 
• kijken ze naar de tijd waarin jullie, hun 

ouders, kind waren; 
• ontdekken ze hoe opa en oma als 

kinderen in de klas zaten; 
• maken ze een stamboom van hun eigen 

familie.  
 
Het thema biedt veel aanknopingspunten 
voor leuke gesprekken thuis. Praat eens 
over hoe het vroeger was. Vertel verhalen 
over je eigen kindertijd of die van opa en 
oma en laat eventueel oude spullen en 
foto’s zien. Vul samen de pagina ‘Toen ik 
een baby was’ in. Deze pagina (p. 4 en 5) is 
te vinden in het doeboek (werkboekje) van 
uw kind. 
 
Het is leuk als kinderen in de laatste les een 
eigen stamboom vullen met foto’s van 
familieleden. Geef daarom, als je ze hebt,  
de volgende (pas)foto’s of prints mee naar 
school: 
- een foto van zichzelf 
- eventueel foto’s van broertjes en zusjes 
- foto’s van zijn of haar ouders 
- foto’s van opa’s en oma’s 
Als er echt geen foto is, tekenen de 
kinderen dit familielid in hun stamboom. 
 
 

Mijn geschiedenis 

groep 3  thema 1 

Ouderblad 

Dit is de stamboom van de familie van Martijn 

Luisteren naar een cassettebandje 

Schrijven op een krijtbord 


